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Amy van Avesaath (28) en Berend 
Sintenie (31) wonen sinds april 
2022 op Burgemeester Verste­
genstraat 39.

Waar heeft jullie wieg gestaan?
B: Ik kom uit Santpoort-Zuid. A: De 
mijne stond in deze straat, op num-
mer 29. Mijn ouders wonen daar nog 
steeds. Veel Westzaners hebben mijn 
opa en oma wel gekend: Jannie en Mat 
de Visser van De Oranjeboomstraat. 
Voordat we hierheen verhuisden heb-
ben we eerst twee jaar op nummer 7 
gewoond. Dat was een huurhuis in 
eigendom van de Grote Kerk, waar 
voorheen de dominees woonden. 
Helaas moesten we eruit omdat ze het 
gingen verkopen. 

Hoe hebben jullie elkaar leren ken­
nen?
B: Via Tinder, op 26 juni 2015. Toen 
ging je voor de liefde nog serieus via 
Tinder op zoek naar een relatie. Nadat 
we elkaar een tijdje via videobellen 
hadden gesproken heb ik Amy uitge-
nodigd bij biefstukrestaurant Loetje 
in Overveen. A: Ik vond dat heel erg 
spannend. Ik ging er met de trein 
heen. Hij stond me daar niet bene-
den op te wachten. Dus vroeg ik me 
even af of hij er wel zou zijn. Maar hij 
stond gelukkig boven. Hij zag er leuk 
uit dus ik dacht ik: Dat zou wel eens 
een leuke avond kunnen worden. B: 
We zaten aan een leuk tafeltje en we 
hadden best wel goede chemie met 
elkaar. Naast ons zat een ouder stel en 
die vroegen op een gegeven moment 
hoe lang wij al bij elkaar waren. Dus ik 
zei: ‘Nou, goed een half uur.’ Inmiddels 
hebben we dus al bijna negen jaar een 
relatie.

Woonden jullie toen allebei nog 
thuis?
A: Ja. Op 6 maart 2016 zijn we een 
weekend naar Groningen geweest. 
Sindsdien gaan we ‘officieel’ met 
elkaar. Onze ouders hebben het ook 
leuk met elkaar. Los van ons spreken 
zij ook met elkaar af. B: Ze zijn alle vier 
nog bij elkaar. Mijn ouders zijn 36 jaar 
getrouwd. A: En de mijne 35 jaar. B: Ik 
heb een oudere broer van 33. Hij en 
zijn vrouw verwachten volgend voor-
jaar hun eerste kind. A: Ik heb een zus 
van 30. Zij en Berend zijn allebei op 6 
april jarig.

Hoe zijn jullie aan dit huis gekomen?
A: Toen de buurt hoorde dat wij op zoek 
waren naar een huis bleek de familie 
Mudde hun huis te koop te willen zet-
ten. Wij hebben toen met ze gebeld 
en hen een brief geschreven. Ze heb-
ben het ons echt gegund. Daar zijn wij 
hen echt heel dankbaar voor. Mevrouw 
Mudde is een paar maanden geleden 
overleden en meneer Mudde al vrij snel 
na hun vertrek. B: Het huis was wat ver-
ouderd, maar verder prima. Na een half 
jaar (merendeels zelf) opknappen kon-
den we erin. We bivakkeerden zolang 
bij Amy d’r ouders op zolder.

Wat doe jij voor werk, Berend?
Ik ben loodgieter en heb een eigen 
bedrijf. Dat doe ik elke dag met veel 
passie en liefde. Ik vind het mooi werk. 
Ik ben zzp’er en werk meestal samen 
met een compagnon. Per 1 november 
doe ik dat drie jaar. Door goede mond 
tot mond reclame komt de klandizie 
me zeg maar aanwaaien. Veel in het 
gebied rond Santpoort en Haarlem. 
Maar inmiddels wonen zo’n 15% van 
mijn klanten in Westzaan. 

Wat voor werk doe jij, Amy?
Ik werk drie dagen per week op de cre-
diteurenadministratie van het OLVG 
in Amsterdam West. En een dag in de 
week werk ik daar ook als voedingsas-
sistente op de afdeling. Nooit thuis, 
dat gaat niet. Ik ga daar met de auto 
heen. Gelukkig kan ik daar met perso-
neelskorting parkeren. 

Dus in het weekend zijn jullie alle­
bei vrij?
B: Ja. Ik werk alleen bij 
heel hoge uitzonde-
ring op zaterdag. In het 
weekend doen we vaak 
onderhoud aan het huis 
of de tuin. Of we gaan elders leuke 
dingen doen. A: De tuin was heel erg 
begroeid. In het midden hebben we 
nu een grasmat, aan de randen plan-
ten, een lounge set en een jacuzzi. B: 
Echt heerlijk om daar dagelijks na het 
werk even in te ontspannen. Ook nu 
het kouder wordt. Hij staat constant op 
38 graden. We gaan er een kwartier, 20 
minuutjes in. A: Ja, echt heerlijk! B: We 
hebben nog geen zonnepanelen, dus 
dat kost wel stroom. Maar we halen 
er zoveel genot en plezier uit, dat we 
vinden dat dat wel mag. Een ander 

besteedt zijn geld weer aan andere 
dingen. 

Amy, jij hebt altijd in Westzaan 
gewoond. Hoe is dat voor je?
Westzaan is een fijn en rustig dorp. Je 
hebt hier alles. We wonen in een leuke 
buurt met heel fijne buren. Ik vind 
het leuk dat áls er een activiteit in De 
Kwaker of in het Reghthuys georgani-
seerd wordt, dat je dan ook gaat. We 
zijn vorig jaar ook naar de kerstmarkt 
geweest. We missen De Kazerne. Dat 
bracht wel wat in het dorp. We hou-
den van dingen ondernemen. Maar 
we zijn ook graag thuis. We hebben 
hier veel zelf gedaan of gemaakt, zoals 
die houtopslag buiten. B: Lekker hout-
kloven samen. Als het zonnetje schijnt 

en het is fris, gaan we 
evengoed lekker naar 
buiten. Koppie thee erbij 
en om een uur of 3 een 
Jägermeister. A: En een 
wintersport muziekje. 

Toen er drie jaar geleden ijs lag heb-
ben we bij de Weelsloot met koek en 
sopie gestaan. Verkochten we warme 
chocomel, glühwein en broodjes 
bockworst, chocola en chips. Nog 
voor 12 uur was de glühwein al op. 18 
liter! Toen is buurman Harold nog net 
zoveel bij gaan halen. Het was heel 
gezellig. En dat kán ook in Westzaan.

Doen jullie aan sport?
B: Nee. Mijn werk is fysiek natuurlijk 
zwaar. A: Ik sport ook niet. Misschien 
wel leuk om te melden: we hebben 

een caravan uit 1988. Daar gaan we 
graag mee kamperen. Naar Frankrijk, 
maar ook naar Limburg. Nederland is 
echt fantastisch. We hebben zelfs een 
weekend op een boerderijcamping bij 
Uitgeest gestaan. B: Of we gaan naar 
een hotelletje met een wellness erbij. 
Daar genieten we van. A: We hebben 
ook vaak losse ideeën. Dan gaan we 
picknicken aan de vaart. Op de fiets 
en dan nemen we alles mee. Of we 
gaan heel chic uit eten. Dat vinden 
we allebei heel leuk. We investeren in 
elkaar om het allemaal goed te hou-
den. Want morgen kan het zomaar 
over zijn. Daar zijn we ons goed van 
bewust. Wees zuinig op elkaar. 

Wat vinden jullie belangrijk in het 
leven?
A: Ik heb twee dingen. Dat je altijd 
moet blijven genieten van het leven. 
En… het gras is niet groener aan de 
overkant, maar het is groener waar je 
het water geeft. Die heb ik ooit een 
keer van iemand gehoord en ben ik 
nooit vergeten. B: Je moet investeren 
in elkaar om iets te laten bloeien. A: Of 
dat nou op je werk is of waar je woont; 
met familie of vrienden; het gaat over-
al wel op, denk ik. Maar bovenal is het 
vooral leuk om veel samen te doen. 
B: Helemaal met je eens. Voor mij ook 
nog gezondheid en inderdaad: blijf 
genieten. En elkaar een beetje lief vin-
den. Geef elkaar de ruimte. A: Ja. Leven 
en laten leven. Heb lief.
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