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Oratorium  
‘De Doper’
Op zondag 17 november om 17.00 uur vindt 
in de Grote Kerk een uitvoering plaats van 
oratorium ‘De Doper’. Dit Bijbelse zangstuk 
vertelt het verhaal van Johannes de Doper. 
Wie is hij? Wegbereider, zonderling, profeet, 
boeteprediker… hij is het allemaal.

Gekleed in een kamelenharen mantel treedt hij op 
aan de rivier de Jordaan, waar hij mensen oproept 
tot een hernieuwd bestaan, tot gerechtigheid en 
vrede. Hij wijst daarbij op Jezus, die gekomen is 
‘om alle gerechtigheid te vervullen’. Zoals bij veel 
profeten, als kritische stemmen, loopt het ook met 
Johannes niet goed af. Hij wordt gevangengezet 
en op de verjaardag van de koning onthoofd. Maar 
na zijn dood doet het gerucht de ronde dat hij is 
opgestaan. Dat wil zeggen: dat waar het de Doper 
om te doen is, dat sterft niet. Tot op vandaag is de 
oproep tot menselijkheid, gerechtigheid en vrede 
niet kapot te krijgen. Daarmee is het verhaal van de 
Doper een verhaal van alle tijden.

Muziek: 
Jos Martens, tekst: Bart Vijfvinkel
Projectkoor ‘
De Doper’ o.l.v. Jos Martens, Ike Wolters (piano), 
Alice Ploeg (fluit)
Lezingen: 
Annelieke Wiegman
     
Toegang gratis, wel deurcollecte.
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hoort) in het Engels Cito-toetsen ingesproken. Erg 
leuk om te doen. 

Wat vind je van AI?
Ik denk dat dat het einde voor ons hele vak is. Nog 
geen idee wanneer, maar nu al hoor ik van collega’s 
dat ze voor sommige opdrachten door AI wor-
den vervangen. Het is een feit, dus je kunt er niet 
veel tegen doen. Maar ik ben bang dat je iemands 
authentieke klank en zinsloop niet kunt vangen 
met AI. Het gevaar kan ontstaan dat je als luisteraar 
niet weet wanneer iets echt is of AI. En dat kan ook 
extreem worden: dat je door je vader of je doch-
ter wordt gebeld, terwijl die het niet is. Dat je bij je 
eigen geliefden of vrienden eerst moet checken of 
zij het wel zijn. 

Hoe zijn jullie in Westzaan terechtgekomen?
Eddy woonde in 1986 al op de Kadoelen en ik trok 
twee jaar later bij hem in. We wilden twee jaar gele-
den kleiner gaan wonen. Maar in die omgeving 
kom je er nooit tussen om een betaalbare woning 
zelfs maar te kunnen bekijken. Een vriendin van 

mij woont in Zaandam en zei dat hier meer kansen 
waren. Toen Eddy deze woning zag mochten we 
wél komen kijken. Het lag boven ons budget, maar 
we hebben het toch gedaan. We hebben nog geen 
dag spijt. Ondanks dat er nog van alles aan gedaan 
moest worden, zoals het isoleren. Maar veel doet 
hij zelf. We hebben aan beide kanten leuke buren. 
Ik ben nu de keuken aan het schilderen. Als hobby 
naai ik kleding en gordijnen. In de winter leg ik 
graag een legpuzzel van 1000 stukjes. Focussen op 
één ding werkt ontspannend. Maar de tuin is mijn 
grootste hobby.

Wat vind je het allerbelangrijkste in het leven?
Zorgen voor elkaar. Dat komt misschien ook door 
mijn leeftijd, maar dat voel ik hier in Westzaan ook 
meer. Ik wil graag contact met buren, dat je elkaar 
kent, dat je bij elkaar durft aan te kloppen als er wat 
is. Ik heb een bankje voor de deur gezet waar men-
sen lekker mogen gaan zitten. Zo vind ik die boe-
renmarkt op vrijdagochtend ook zo gezellig. 

Marijke van der Pol 


