IN DE SCHIJNWERPER

Paul van den Bergh:
Van Roda tot Zaanse Top 500

Paul van den Bergh (62) woont met
zijn vrouw Monique (60) en hun
zoons Dennis (29) en Kaj (22) op
Burg. Verstegenstraat 14.

Wat doe je voor werk?

Ik werk op de IT-afdeling bij het hoofd-
kantoor van Denso in Weesp. Zij leve-
ren auto-onderdelen. Ik werk daar nu
zes jaar en heb het daar erg naar mijn
zin. Daarvoor heb ik altijd voor mezelf
gewerkt. Ik ben projectleider; als scha-
kel tussen de IT-techneuten en de eind-
gebruikers. Ik doe veel projecten die
te maken hebben met interfaces, pro-
gramma’s die data van het ene systeem
in een ander systeem zetten of van de
ene locatie naar een andere. Geladen
vrachtwagens moeten zo snel mogelijk
gaan rijden. Als de logistieke afdeling
de documenten niet op tijd klaar heeft,
dan wordt men zenuwachtig, want tijd
kost geld. Ik werk fulltime, waarvan ik
drie dagen thuis werk.

Wat doet Monique?

Zij heeft jarenlang vrijwilligerswerk op
De Kroosduiker gedaan toen Dennis en
Kaj daar nog op school zaten. Ze heeft
het werk overgenomen van Nel Sluijs,
die codrdinatrice was voor de na- en
tussenschoolse opvang. Toen admi-
nistratief medewerkster Corrie met
pensioen ging is zij dat ook gaan doen.
Monique werkt daardoor 2,5 dag als
administratief medewerkster. Ze is daar
al zolang dat ze iedereen kent: ouders,
leerlingen, allemaal. Volgend jaar gaat
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ze een half dagje meer werken.

En wat doen Dennis en Kaj?

Zij hebben beiden bij de HvA een logis-
tieke opleiding gedaan. Dennis werkt
sinds een jaar of vijf op de logistieke
afdeling bij Nissan en houdt zich bezig
met onderdelen die in de garantieperi-
ode terugkomen. Een kapot onderdeel
wordt in Engeland trouwens helemaal
onderzocht waardoor het kapot is
gegaan. Hij werkt ook fulltime, waar-
van twee dagen op kantoor. Kaj is vorig
jaar afgestudeerd en doet voor Crisp
logistiek werk. Halftime, omdat hij
daarbij ook voor zichzelf dingen aan
het ontwikkelen is op het gebied van
computers, streaming, etc.

Waar kennen de meeste mensen in
het dorp jou van?

Van Roda. Dennis is daar op zijn achtste
gaan korfballen. Ikzelf kom uit Delft,
waar ik in de selectie bij Fortuna gekorf-
bald heb, op redelijk hoog niveau dus.
Gerrit Jan Kat heeft mij toen gevraagd
om jeugdvoorzitter te worden. Vooral
omdat ik nieuw was in het dorp en niet
tot bepaalde groepjes behoorde. Ik
heb dat lange tijd gedaan.

Hoe ben je in de Zaanstreek terecht-
gekomen?

In Den Haag heb ik mijn informatica-
studie (HTS) gedaan. Ik kreeg een baan
bij Cargill in Amsterdam. Daar leerde
ik Monique kennen. Toen we besloten
samen te gaan wonen werd dat Zaan-
dam, omdat Monique daar vandaan

kwam. Inmiddels wonen we alweer
33 jaar met veel plezier in Westzaan.
Ik vond het leuk weer nieuwe mensen
te ontmoeten met

Samen met de jongens van ZaanRadio
vond in 2019 vervolgens in het Wapen
van Wormer de eerste Zaanse Top 500

de problematieken
van een nieuwe
vereniging,  zoals
teamsamenstelling-

‘Als neutrale bonds-
scheidsrechter fluit ik
korfbalwedstrijden’

plaats. De vierde
editie wordt aanko-
mende 24, 25 en 26
mei gehouden in
De Groote Weiver

en, ouders van kin-
deren die vinden dat hun kind zo goed
is dat het in een ander team thuishoort,
noem maar op. Als je niet al te veel
teams hebt, moet je wel eens schippe-
ren. Ik heb daar veel van geleerd en me
goed kunnen ontwikkelen. Ik zit nog
steeds bij Roda.

Ik heb je voor ditinterview gevraagd
terwijl je bij Roda de papiercontai-
ner met oude kranten aan het vullen
was.

Klopt. Dat doe ik elke woensdag. Daar-
naast fluit ik op zaterdag korfbalwed-
strijden binnen een straal van 100 km als
neutrale bondsscheidsrechter. Als jouw
club in de wedstrijdsport speelt ben je
verplicht scheidsrechters aan de bond
te leveren, anders krijg je boetes. Ik ben
ook juryvoorzitter geweest in de zaal.

Heb je nog hobby’s?

Ja, wielrennen, met een groepje Rodi-
anen. Op zondag om 9.30 uur vertrek-
ken we bij de watertoren. Ben je er niet,
dan rijden we weg. Helaas komt het
daar de laatste tijd niet erg meer van.
Ik wil dan ook wel eens rust en van de
zondag genieten. Want... samen met
Dennis heb ik een seizoenkaart voor
thuiswedstrijden van Ajax.

Op je naambordje bij de voordeur
staat Music Journey.

Klopt. Ik had een klein automatise-
ringsbedrijfje. Toen mijn compagnon
met pensioen ging en ook de laatste
werknemer vertrok, stelde ik mezelf
de vraag: wat wil ik? Blijf ik voor mezelf
werken en op opdrachten jagen? Of ga
ik doen wat ik écht leuk vind? lk houd
van muziek en had veel videoclips uit
de vorige eeuw verzameld. Zo werd
ik vj voor verjaardagen, jubilea en
bedrijfsfeesten. Meestal gaat dat via
bekenden of mijn website. Ik neem
zelf alles mee, inclusief geluid en licht.
Meestal komen dan dezelfde 200 meest
populaire platen voorbij. Ik had 4000
clips waar ik niks mee deed. In 2018
ben ik gestart met de Zaanse Top500.

in Wormerveer. Op
de lijst van de Zaanse Top 500 hebben
Zaankanters eerder al hun favoriete
(ook internationale) artiesten kunnen
opgeven. Degenen die we dat week-
end live een podium bieden zijn niet
alleen bekénde Zaanse artiesten. Ook
nieuwe en jonge talenten kunnen zich
daar presenteren.

Hoe omschrijf je je karakter?

Open, geinteresseerd. Ik ben wel een
tikkeltje eigenwijs, omdat ik in mijn
eigen ideeén geloof. Ik merk wel eens
dat mensen zeggen: Paul, leg je er maar
bij neer, want het is echt zo. Daarbij ben
ik ook wel eens verstrooid. Daarom
leef ik met een agenda en leg ik din-
gen vast. Komt misschien ook omdat ik
slechthorend ben. Voor de rest moeten
de mensen dat zelf maar bepalen. Ik
ben zoals ik ben. Nu praat ik veel, maar
ik kan ook goed luisteren. Ik heb denk
ik ook wel mensenkennis. In die zin
ben ik geen echte techneut. lk heb het
vermogen om me te verplaatsen in de
eindgebruikers; hoe die denkt of werkt.
Zo zijn er ook mensen die het liefst over
zichzelf willen praten. Ook prima. Of
mensen die verlegen zijn. |k ben erg
van de communicatie. Ik verwacht dat
als ik een mail of een appje stuur, dat
ik daar ook binnen afzienbare tijd een
reactie op krijg. Als dat niet gebeurt kan
ik onwijs pissig worden.

Wat vind je het allerbelangrijkste in
hetleven?

Dat mijn gezin gezond blijft en dat mijn
kinderen een mooi leven krijgen met
een mooie toekomst. En een betaalba-
re eigen woning. Voor mezelf geldt dat
de tijd maar doorgaat, terwijl ik nog zo
veel wil doen, zoals eerder met pensi-
oen gaan en dan gaan reizen en lekker
genieten van het leven. Mijn vader is
na een hartinfarct maar 68 geworden.
Ik wil nog zoveel leuke dingen gaan
doen. Ik hoop dat onze jongens ook de
wereld kunnen gaan ontdekken.

Marijke van der Pol
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