Sandra Lelieveld-Gorthuis (43) woont
met haar man Melle (45), zoon Sem (18)
en dochter Cissa (15) op Havenstraat 131
in Zaandam. Voor mensen die veel voor
Westzaan betekenen, maak ik graag een
uitzondering dat ze niet in ons mooie dorp
wonen. Sandra is jeugdvoorzitter en be-
stuurslid van VVV Westzaan. lk spreek haar
‘op de club!

Waar begon jouw interesse voor voetbal?

Als kind heb ik gevoetbald, maar dat ging verder bij
Sem. In onze buurt was geen voetbalclub en omdat
mijn broer Stefan in Westzaan voetbalde werd Sem
hier ook lid. Als zesjarige sprong hij voor iedere
bal weg, dus dat werd hem (toen nog) niet. Op de
school van mijn kinderen was ik voorzitter, luizen-
moeder en noem maar op. Op haar zevende ging
Cissa in het meidenteam van Westzaan spelen. lk
raakte een beetje thuis in het clubleven, zoals in de
jeugdcommissie en als zaterdag-coérdinator. Sinds
twee jaar zit ik ook in het bestuur, eerst als secre-
taris, nu als jeugdvoorzitter. Laurence Berghouwer
en ik hebben die rollen omgedraaid.

Wat houdt dat in, jeugdvoorzitter?

We hebben tien jeugdteams (5-19 jaar) en ik onder-
steun de trainers/coaches als ze ergens tegenaan
lopen en zorg ervoor dat problemen opgelost
worden. Het maken van de roosters is al een hele
klus op zich. Verder gebeurt er binnen de teams
van alles: met kinderen, met ouders... Daar heb ik
dan gesprekken mee om die brandjes te blussen.
Net als je denkt dat het weer rustig is komt er weer
wat voorbij. Ja, en het is voetbal, hé. Dat is toch een
aparte sport. Er wordt veel geroepen langs de lijn
en op het veld. Dat is niet altijd even leuk. We heb-
ben een protocol, waarbij iemand die zich daar niet
aan houdt drie weken niet mag trainen en niet deel
mag nemen aan een wedstrijd.

Hoeveel uur per week ben je hiermee bezig?
Dat durf ik niet op te tellen. Ik ben sowieso wel elke
dag wel voor de club bezig. Het wordt thuis niet
altijd gewaardeerd dat ik hier vrijwel iedere avond
ben. Ik eet wel altijd thuis. Ik vind het heel belang-
rijk dat je iets vrijwillig doet en dat iedereen het
naar zijn zin heeft. Om samen iets te bereiken. lk
zit ook in de evenementencommissie. Ook leuk om
te regelen. Dan zie je tijdens een
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dat daar ook een vrouw bij zit. Mannen zijn minder
van de gevoelige kant. Ik voel me er goed bij horen.
Na afloop sta ik net zo makkelijk met hen aan de
bar. Aan de andere kant kan ik me ook wel eens te
druk maken over dingen of te veel hooi op m’n vork
nemen.

Voetbal je zelf ook?

Tegenwoordig train ik hier twee keer per week in
het Mamateam (Dames30+). Dat is voornamelijk
voor de lol. De derde helft - in de kantine - is het
allerleukst. Eind september gaan we met het hele
team op ‘trainingsweekend’ naar Texel.

Wat doe je voor werk?

Ik ben sinds vier jaar management assistent Zorg-
team/team Passend Onderwijs bij het Regio Col-
lege in Zaandam. Ik zorg ervoor

pub quiz of bingo allemaal blije
gezichten. lk haal daar veel vol-
doening uit. Bijna elke maand
hebben we wel een volle kan-

‘Binnen de teams
vaak brandjes
blussen’

dat studenten, vaak 18+, met
dyslexie, adhd of een andere
vorm van autisme de juiste
ondersteuning krijgen. Je moet

tine. Het kost me veel energie,
maar de leuke kant heeft de overhand.

Zitten er buiten jou nog andere vrouwen in het
bestuur?
Nee, ik ben de enige. Voor de balans is het goed

daarbij denken aan voorleeson-
dersteuning of extra tijd bij toetsen en examens.
Er zijn er ook met diabetes, die tijdens het examen
naar het toilet mogen. Samen met een collega
beoordeel ik de verklaringen van artsen en psycho-
logen. Die zijn heel interessant om door te nemen.

Het is leuk om studenten op weg te helpen en ze
een kans te geven hun diploma te halen. Verdeeld
over vier dagen werk ik 28 uur.

Wat voor werk heb je hiervoor gedaan?

Toen ik nog op de mavo zat werkte ik al bij de V&D.
Ik was toen heel onzeker. Als droom had ik ooit een
eigen kinderkledingwinkel te beginnen. Op het
Regio College heb ik mbo-detailhandel niveau 4
gedaan. En daarna Schoevers. Toen ik op het hbo
begon werd mijn moeder voor het eerst ziek. Mede
daardoor ben ik gaan werken, als storemanager bij
de WE. Na de geboorte van Sem en het overlijden
van mijn moeder wilde ik minder gaan werken en
dat kon daar niet. Ik heb nog andere banen gehad,
waarvan de laatste bij een vakantiepark. Daar
werkte ik veel in de weekenden en de vakanties. Op
een gegeven moment was ik daar wel klaar mee.
Er kwam een tijdelijke vacature op het examen-
bureau van onze school, ik solliciteerde en werd
aangenomen. Als volgende stap zou ik wel zorgad-
viseur willen worden, maar dan moet ik weer naar
het hbo. Ik ben er niet onzeker over of ik dat wel
kan, maar het kost wel weer tijd. Ach ja, je weet niet
hoe het allemaal kan lopen. Als mijn moeder niet
was overleden had ik nu misschien nog steeds bij
de WE gewerkt. Ze is 54 geworden en heeft alleen
Sem meegemaakt. Ze paste veel op.

Wat doen je man en kinderen?

Melle is manager bij een IT-bedrijf. Sem heeft na het
vwo een tussenjaar genomen en werkt in Frankrijk
in de horeca. Hij hoopt na de zomer te worden aan-
genomen bij de Hogere Hotelschool in Den Haag.
Cissa zit op het Zaanlands Lyceum in de derde klas
van het gymnasium. Haar leven draait om school
en voetbal. Ze speelt in de MO17, Meiden Onder 17
jaar, soms ook bij JO15, Jongens Onder 15, waar ook
haar vrienden zitten. Zij woont hier eigenlijk ook
zo'n beetje, net als ik.

Zouden jullie niet graag in Westzaan willen
wonen?

O zeker. Mijn andere broer Erwin woont hier ook.
We hebben hier al een paar keer naar huizen geke-
ken, maar we wonen op de Havenstraat ook wel
heel fijn, aan het water. Mijn vader woont een paar
huizen naast me, in mijn ouderlijk huis. Ik heb heel
goed contact met hem. Soms fluit hij me terug als
ik te druk bezig ben. Terwijl zijn auto ook vaak niet
voor de deur staat, omdat hij nog steeds actief is
bij AZ.

Wat vind je belangrijk in het leven?

Oei... Nou, toch wel dat je lief bent voor elkaar. Het
klinkt suf, maar ik vind het belangrijk dat je elkaar
helpt en ondersteunt waar dat nodig is. Ja, lief voor
elkaar. Zonder al te veel gezeur.

Marijke van der Pol
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