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In deze speciale
editie

Hans Weertman over
Jaap op pagina 3

Wouter Veenis verhaalt op 
pagina 2

Aad Vet, zelf jubilerend 
dicht over Wessaner

Jaap was een kanjer

Na jaren van gemeen-
schapswerk neemt Jaap 
de Boer afscheid van 
een groot aantal taken 
die hij al die jaren met 
zoveel energie en liefde 
voor het dorp Westzaan 
uitvoerde. De Westzaanse 
Gemeenschap vond 
uiteindelijk – in het diepste 
geheim – de juiste formule 
om Jaap te huldigen en 
hem de eer te bewijzen die 
hem toekomt.

Het is onmogelijk om in deze 
speciale editie van de Wessaner 
stil te staan bij al het werk en alle 
functies die Jaap in al die jaren 
heeft vervuld en uitgevoerd. 
Het zou dan een dik en duur 
nummer worden. En Jaap hield 
zelf altijd van strakke regie, en 
heeft daarmee de kosten van het 
blad beheersbaar gehouden. 
Zeker, de journalistieke inhoud 
en de informatieverstrekking 
van allerlei zaken in ons dorp 
aan de bewoners stond voorop, 
maar de adverteerders – de 
financiële basis van het bestaan 

van de Wessaner – werden niet 
vergeten. Een uniek trio was het: 
Jaap de Boer, de redacteur, Wil 
van ’t Veer, de opmaker en Jan 
van der Weiden regelde de 
advertenties. Onder anderen zij 
maakten de Wessaner mogelijk, 
en dat jaren geleden onder 
primitieve omstandigheden. Met 
knippen en plakken en de hulp 
van drukker van Dijk en Allan 
(thans Aljo druk & print) kwam 
iedere maand de Wessaner 
tot stand. Hoe eenvoudig is 
dat niet nu, met alle moderne 
communicatiemiddelen en digi-
tale fotografie. 
Alle facetten van het werk 
kwamen al aan bod in het unieke 
200e Wessaner nummer. Ook bij 
de festiviteiten ontbrak de strakke 
organisatorische hand van Jaap 
niet. Het belangrijkste was dat 
alle medewerkers – en vooral 
die bescheiden figuren op de 
achtergrond – in het zonnetje 
zouden worden gezet. En Jaap 
zelf: “Ach, ik krijg aandacht 
genoeg, van mij hoeft het 
allemaal niet”. En dat is typisch 
Jaap de Boer. Keihard werken 

voor de zaak, en daaruit haalt 
hij de waardering. Dat kan ook 
niet anders als je zoveel gedaan 
hebt.
Om de liefde voor het werk van 
Jaap en zijn persoon het beste 
te verwoorden, volgt nu een 
samenvatting van de meningen 
van Wessaner medewerkers in 
het 200e Wessaner nummer. 
Jaap de Boer, veelzijdig en altijd 
bezig voor zijn dorp en zijn krant: 
Jan de Roos (Archiefsprokkels): 
“voor de introductie van mijn 
boekje `Heren van stand`, 
had Jaap een bijeenkomst in ’t 
Regthuys geregeld. Weigeren 
was simpelweg geen optie. 
Jaap wilde het zo. Een prachtige 
middag werd het, en Jaap: die 
zat achter in de zaal stilletjes te 
genieten”. 
Marijke van der Pol (In de 
schijnwerper): “Zoals zovelen 
bewonder ik Jaap bijzonder 
om zijn enorme inzet voor het 
dorp, Hij verzuimde nooit om 
mij te bellen om te vragen wie ik 
voor de volgende schijnwerper 
had. Ik was het niet altijd met 
hem eens, maar Jaap vond 
dat de Wessaner een leuke, 
kritiekloze, krant moest blijven. 
Ik had daar andere ideeën over. 
Het respecteren van elkaars 
mening is een groot goed, en 
dat waardeer ik in hem”. 
Marie Kleij (thans corrector): 
“Jaap heeft altijd veel betekend 
voor het ouderenwerk. Als het 
nodig was, schreef hij nog de 
toespraak voor je. Fameus waren 
de bazaars die hij organiseerde 
als Directeur van Lambert 
Melisz. 

Lees verder op pagina 2

HULDIGING VAN JAAP DE BOER
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Vervolg van pagina 1
Met Aart Sluis aan het rad. Een 
echte regelkees dus, die je bij 
alles wat er in het dorp werd 
georganiseerd tegen kwam”. 
Wil van ’t Veer (voormalig 
vormgeefster): “Mart had zich 
laten ontvallen dat ik wel wat kon 
tikken, nou, dat was voor Jaap 
voldoende om mij te strikken. 
Het begint bij Jaap altijd met iets 
kleins, maar voor je het weet heb 
je er een dagtaak aan”. Meer 
van Wil over Jaap verderop in 
dit nummer.
Rob de Jong (fotograaf): “Nadat 
Hackmann ermee stopte vroeg 
Jaap of ik wilde fotograferen. 
Jaap heeft een waanzinnig 
organisatietalent. Jaap is een 
van de weinige mensen met een 
echt sociaal democratisch hart, 
zonder dubbele bodem. Ja, Jaap 
heeft heel veel voor Westzaan 
betekend. Ik bezoek ‘m nog 
dagelijks, ik ben de houtwurm in 
zijn stoelpoten om het maar zo te 
zeggen”.

Bovenstaande is slechts een 
kleine selectie van de meningen 
over Jaap de Boer tijdens de 
uitgave van het 200e nummer. 
De mening van Serafina mag 
hier zeker niet bij ontbreken, 
zie verderop in dit nummer 
haar gedicht aan Jaap. En 
wat te denken van die andere 
onverwoestbare medewerker 
van het eerste uur Aad Vet, vorig 
jaar nog terecht onderscheiden. 
In zijn bijdrage aan de 200e 
Wessaner had hij het helemaal 
niet over Jaap de Boer, maar over 
de inkomsten en de uitgaven, en 
hoe dat allemaal functioneerde. 
Prachtig vond Jaap dat, niks geen 
borstklopperij maar hard werken 
voor de Gemeenschap. Jaap liet 

ook nooit na om mensen zoals 
Aad Vet erbij te betrekken als het 
om de waardering van zijn werk 
voor de Wessaner ging. 
Was er dan geen kritiek op 
het functioneren van Jaap de 
Boer. Natuurlijk wel, maar het 
is zeer tekenend voor Jaap, dat 
men louter met respect spreekt 
over zijn verdiensten en werk. 
Iemand die zoveel werk en 
organisatie op zijn schouders 
neemt ontloopt niet het risico 
om af en toe op wat te lange 
tenen te staan. Maar uiteindelijk 
bleef het respect omdat Jaap de 
discussie ook nooit uit de weg 
ging. Juist het hebben van een 
mening werd door Jaap zeer 
gewaardeerd, ook al was hij het 
er niet mee eens. 

Wat hij zeker niet wilde 
was dat de Wessaner een 
onderwerp voor discussies werd. 
Ingezonden brieven, radicale 
meningen, waren Jaap een 
broertje dood. En de Wessaner 
bestaat nog steeds, en leeft meer 
en meer onder bevolking in de 
wetenschap dat het een uniek 
blad is voor ons dorp Westzaan. 
Jaap de Boer heeft hiervoor 
de grondslag gelegd, jaren 
geleden. En dat zal het dorp 
nooit vergeten.

Het zou dan ook niet meer 
van een groot respect tonen 
als Jaap de Boer, net als al 
die Burgervaders van het dorp 
Westzaan, zijn eigen straat- 
of pleinnaam krijgt. Dit moet 
worden gerealiseerd in het 
nieuw te bouwen Pont-Meyer 
plan. Wij Wessaners nemen met 
minder geen genoegen. 

Koert Klerk

Jaap de Boer staat nu in de 
belangstelling en daar heeft hij 
recht op. Jaap is in de eerste 
plaats een man van daden, hoe 
en door wie hij wat tot stand liet 
komen, was voor hem van minder 
belang. Hij stond zich dan ook 
nooit op zijn borst te kloppen, zo 
van dat heb ik even geregeld. 
Jaap kon ook lekker drammen. 
Als voorbeeld het oprichten 
van De Wessaner. Ik was 
voorzitter van de Westzaanse 
Gemeenschap toen dat Jaap 
met het plan kwam om De 
Wessaner het licht te laten zien. 
Het was ons bekend waarom 
eerder verschenen kranten 
waren gesneuveld dus stelden 
wij eisen aan het oprichten van 
de krant. En het was dan ook 
Jaap die alles regelde en met 
de complete club van goede 
kerels bij de WG kwam. Samen 
met Fred Eerenberg, Martin 
van ‘t Veer hebben wij heel 
veel zaken geregeld. Het was 
Jaap die dan met de plannen 
kwam, maar dan had hij ook 
gelijk wat specialisten geregeld 
om de club te ondersteunen. 
En zo werd er veel geregeld: 
skeelerwedstrijden, diverse 
dagen met oude auto’s, een 
houtdag, een paardendag, 
Franse weken enz 
enz. met wel als 
topper de Zweedse 
week. Je moest 
bij Jaap ook altijd 
wakker blijven. Jaap 
was bijna in alle 
gevallen notulist en 
secretaris. Heel veel 
zaken werden door 
Jaap bedacht tijdens 

het maken van de notulen en dat 
had regelmatig tot gevolg dat er 
nog wat meer moest gebeuren 
dan je als mede bestuurslid had 
verwacht. Was je dat ontgaan, 
dan zei Jaap ijskoud: dat staat 
toch in de notulen. Maar de 
geest en de band  van onze club 
was zo sterk, dat het nooit een 
probleem was.
Samen met Fred, Martin en Jaap 
naar de Zweedse ambassadeur 
was gewoon een feest. Jaap wist 
het zo te brengen dat er geen 
neen kon worden gezegd. Wat 
Jaap samen met Wil voor De 
Wessaner heeft gedaan is van 
ongekende waarde. Het was 
ook vaak een strijd met Jaap. 
Als Jaap gewild had, dan was 
De Wessaner na enige jaren 
in boekvorm uitgekomen. Maar 
na felle discussie begreep Jaap 
ook dat het financieel toch moest 
kloppen. Alle vergaderingen 
werden dan ook altijd weer 
lachend afgesloten. Bij de 200ste 
Wessaner bedacht het bestuur 
Jaap ook in de kijker te zetten. 
Echter, het was weer typisch 
Jaap, en hij zei, neen. Het is 
de krant waar het om gaat en 
niet om mij. Blij zijn wij, dat het 
verzoek van zowel het bestuur 
van Geertje Visser Schoen als 

van De Wessaner 
door de Westzaanse 
Gemeenschap is 
gehonoreerd om 
een bescheiden 
afscheidfeest voor 
Jaap te geven. 
Dat verdient hij 
zondermeer.

Wouter Veenis

Jaap de Boer 
geen mooi weer bestuurder
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Jaap, de Westzaanse 
gemeenschap is jou veel dank 
verschuldigd voor alles wat je 
voor Westzaan gedaan hebt in 
al zijn verscheidenheid.
In het bijzonder voor ”de 
Wessaner” waarvan je 200 
nummers mede hebt gevuld. Dat 
is een grandioze prestatie!
Opvallend was je gedrevenheid 
om mensen te stimuleren en er 
achteraan te zitten op tijd de 
kopij aan te leveren om het 
blad op het juiste moment bij de 
Westzaners in de bus te laten te 
vallen. Niet alleen in Westzaan, 
maar ook in de gehele regio. 

Mede dank zij de digitale 
snelweg was het blad zelfs 
wereldwijd te lezen!
Respect voor het feit dat je niet 
kwetsend over personen schreef, 
maar het veelal over ”de zaken” 
had.
Je hebt op je zo bekende ”eigen 
wijze” een prachtige bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling 
van de Wessaner tot het mooie 
blad qua uiterlijk en inhoud, 
zoals we dat nu kennen.
Bedankt hiervoor!

Hans Weertman
voorzitter WG 

Jaap’s “eigen wijze” signeren de kwaliteit van zijn werk

Tweehonderd kranten hebben 
we ‘samen’ gemaakt. Zo voelde 
dat ook een beetje, want Jaap 
was degene die de krant inhoud 
gaf en ik stond voor het ‘gezicht’ 
van De Wessaner. Vanaf het 
begin van de krant, toen nog 
bestaande uit 6 pagina’s tekst 
en 6 pagina’s advertenties, had 
Jaap vaste rubrieken, zoals 
‘Spiegel van de maand’ en ‘Bai 
de taid’.  Twee vaste schrijvers, 
Fina Woud met ‘Plons’ voor de 
kinderen en Nico Heermans 
met Áan de regel’ gaven de 
nodige ondersteuning. Dit bleek 
een goed concept en toen later 
de krant met meer pagina’s 
uitkwam, wist Jaap diverse 
schrijvers aan te trekken die 
geregeld met boeiende artikelen 
de krant levendig wisten te 
houden. Dat was de grote kracht 
van Jaap, hij wist iedereen te 
motiveren voor ‘zijn’ krant.
Een heel gezellige tijd hebben 
we gehad toen De Wessaner 

nog werd uitgetypt en daarna 
bij de toenmalige drukkerij 
Van Dijk & Allan in elkaar werd 
geplakt. Jaap legde alles uit 
en ik plakte de krant in elkaar. 
Later werd alles verwerkt op de 
computer. Het is verwonderlijk te 
bedenken dat in al die jaren de 
krant nooit te laat is uitgekomen. 
Ik herinner me nog, dat Jaap 
eens was opgenomen in het 
ziekenhuis en zelfs van daaruit 
zijn kopij produceerde. Hij had 
helemaal geen tijd om ziek te 
zijn en mopperde: “eigenlijk 
zou ik hier een schrijfmachine 
moeten hebben.”

Hoogtepunten waren natuurlijk 
de 50e, 100e, 150e en de 200e 
krant met extra pagina’s en 
veel medewerkers. De 200e 
krant is tevens de laatste krant 
waaraan Jaap als redacteur 
heeft meegewerkt en de eerste 
Wessaner waarbij drie pagina’s 
en een jubileumpuzzel buiten 

zijn medewerking en medeweten 
tot stand zijn gekomen.
Veel vrijheid hebben we 
gekregen van het bestuur 
van De Wessaner, dat altijd 
achter plannen van uitbreiding, 
vernieuwing en investering heeft 
gestaan. De krant heeft mede 
daardoor haar huidige vorm 
kunnen bereiken.

Heel veel tijd heeft Jaap erin 
gestopt om toch maar weer 

elke keer met een leuk artikeltje 
voor de dag te komen, of dat 
ene primeurtje te hebben. Het 
belang van de krant stond op de 
eerste plaats en daarvoor moest 
veel wijken. Bijna twintig jaar 
hebben Jaap en ik intensief met 
elkaar samengewerkt en ik moet 
zeggen in goede harmonie. Het 
is een mooie tijd geweest en ik 
kijk er met veel plezier op terug.

Wil van ‘t Veer-van Engelen

Tweehonderd Wessaners
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De Wessaner: 
het levenswerk van Jaap de Boer

 200 Wessaners, sinds november 1984 
verschenen een kroniek en naslagwerk over het leven in 
Westzaan
 In totaal tweeenhalf miljoen woorden, bijna 
drieduizend exemplaren per maand vinden hun weg 
naar de wessaner en daarbuiten.
 Zo’n klein dorp, zoveel nieuws
 het was een geniaal plan
 om een krant van en voor het dorp te maken.
De Wessaner is niet meer weg te denken.
Het is HET blad waar alle Westzaners reikhalzend naar 
uitkijken.
 Zonder alle medewerkers van toen en van nu   
 maar iets tekort te doen
Nog lang zal men denken, de Wessaner dat is 
JAAP DE BOER.

Namens Westzaan en alle huidige medewerkers van 
De Wessaner,
bedankt voor al die energie, 
Koert Klerk.
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Bij alle commotie rond de 
organisatie van de huldiging 
van Jaap heb ik iedereen laten 
weten dat dat niks voor Jaap is. 
Wij voelden mekaar op dat punt 
prima aan. Een zekere vorm van 
bescheidenheid is ons beiden 
niet vreemd. Uiteindelijk doe 
je het voor de gemeenschap 
en niet voor jezelf. Niemand is 
belangrijker dan het doel dat je 
dient. 
En ons doel was duidelijk, of 
dat nu in de politiek was, of ten 
behoeve van de Wessaner.

Ik waardeer echter wel enorm, 
dat jij Jaap, alle medewerkers 
op de achtergrond bij dit soort 
gelegenheden de hoofdrol gaf. 
We hebben beiden onze 
functie overgedragen, alle 
oudgedienden zijn weg, het is 
tijd voor de nieuwe generatie. 
Gelukkig is die er.

Mijn eigen afscheid – aan 
de door ons zo gekoesterde 
adverteerders - verwoordde ik 
zoals hiernaast geschreven.
Aad Vet

Neen, namen……
noemen wij niet?

Neen, namen noemen wij niet,

en dat doet niemand verdriet,

van de plannenmakers van deze krant,

waardoor zij thans kunnen gaan, van hand tot hand,

vermeldend nieuws, ja, van allerlei aard,

voor u speciaal in de Wessaner vergaard.

DE WESSANER die heden verscheen,

hoopt op een goed onthaal bij elk één.

Wanneer wij toch namen gaan noemen,

denken wij niet aan mooie bloemen,

maar wel aan de plaatselijke middenstand,

door haar medewerking kwam deze krant tot stand,

dus verwijzen wij voor namen naar adverteerders, groot en klein,

let op hun advertenties, deze vermelden beslist geen gein!

WAAROM zou u elders gaan,

als u kunt kopen in WESTZAAN.

Aad Vet ,  18 jaar  beheerder  van de 
penningen van De Wessaner

Gedicht voor Jaap van Serafina
Oh Jaap de Boer, Oh jaap de Boer.. . .
Nu wordt het wel een hele toer,
Wij zijn ons aan ‘t bezinnen
over wat er gebeuren moet
met De Wessaner.. . .  en met spoed!
maar.. . hoe moet men beginnen?

Als “wijze man” Jaap, zat jij in
een zelfgesponnen web, als spin.. . .

wij werden graag gevangen
 en schreven teksten met gevoel,
 jij regelde de hele boel
 als ‘t tijdig werd ontvangen.

 Maar .. . juist die laatste meesterhand
 wordt nu node gemist, Jaap... want,
 wie kan zo delegeren?
 Wie heeft de tijd, kennis en hart.. .
 voor onze krant, wie maakt de start?
 Dat moet de tijd nog leren.

 Ja, De Wessaner blijft bestaan,
 daar twijfel ik beslist niet aan,
 maar Jaap... we gaan je missen.
 Zoals het was, zal ‘t nooit meer zijn,
 rust lekker uit en leef nog fijn,
 laat ons de hindernissen.
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In 1962 hoorde ik dat Ome Jaap, 
Tante Trien, Jaap Schellinger 
en Janna Schellinger een 
kampeervakantie organiseerden 
voor de junioren van RODA. Vele 
jaren daarvoor hadden zij dat 
eerder gedaan, met veel succes. 
Ik moest nog veertien jaar 
worden en was te jong, maar op 
het laatste moment viel er iemand 
af en mocht ik mee. Naar Texel, 
de Koog, ging de reis. Bij paal 
19 in de duinen werden de 
tenten opgezet. Dit werd de 
eerste van vijf onvergetelijke 
vakanties. Boeri wist van alles 
te regelen, de fietsen voor 
veertig junioren, proviand, de 
bagage en uiteraard wijzelf. 
Alles in een vrachtwagen van 
de Valk waar Boeri werkzaam 
was. Onze ouders zwaaiden 
ons uit. We sliepen op stro, 
een dichtgenaaide deken als 
slaapzak, koken deden we buiten 
met storm en regen. Vele liefdes 
bloeiden op, die vandaag de 
dag nog steeds stand houden.
In 1963 werd gekozen voor 
Arnsbergen in het Sauerland. 
In de tuin van Gasthof Menge 
aan de Ruhr, werden de tenten 
opgezet. Douches en toiletten 
waren er niet. Boeri wist dat er 
een paar handige jongens in 
de groep zaten. In Westzaan 
maakten Fred May, Guus van 
Dalen en Klaas Jongejans een 
opvouwbaar pleetje, welke 
tussen de boomwortels boven 
de Ruhr werd geplaatst. We 

wasten ons in de rivier, maar 
de omwonenden vonden het 
ronddrijvende roze toiletpapier 
en maandverband niet zo fris, 
want het bleef allemaal steken 
tussen de struiken. Even verderop 
speelde en zwom tenslotte de 
Duitse jeugd. Boeri vond de 
oplossing, kuiltje graven, pleetje 
er bovenop, vol is vol, kuiltje 
dicht en verplaatsen de hele 
handel.
1964, de Harz, Wolfshagen. 
Slecht weer, en de legertenten 

hadden geen onderzeil, dus 
dreven we ’s nachts de tent uit. 
Greppels moesten er gegraven 
worden om het water om te 
leiden. Ach ja, Hollanders hè, 
blijven dijkenbouwers. Prachtige 
wandelingen, dit keer goede 
toiletten, een danstent, mooie 
tochten met een bus die Boeri 
geregeld had, en een bezoek 
aan de VW fabriek. 
1965, Es sur sur in Luxemburg. 
Ook hier geen camping maar 
een langgerekt stuk grond langs 
de Sur. Ook hier geen toilet, 
maar Boeri ging even langs bij 
de Burgemeester, en al gauw 
kregen we een gebouwtje 

toegewezen met douche en 
toilet. Echter, het gebouwtje werd 
ook gebruikt door de plaatselijke 
slager. Na terugkomst van een 
tocht, stonden er twee varkens te 
wachten om geslacht te worden. 
De beesten werden levend 
opgehangen en gevild. De 
volgende kregen we bloemkool 
en bloedworst voorgeschoteld, 
smaakte eigenlijk niet zo erg 
lekker.
’s Nachts als je naar het toilet 
ging zagen we grote zwarte 
beesten uit de Sur komen. Die 
kwamen op het afval af, het 
bleken waterkonijnen (?) te zijn, 
volgens Boeri niks mee aan de 
hand.

1966, Oostenrijk St.Johan in 
Tirol. Nu gingen we twee weken. 
De reis ging in twee delen, 
eerste stop in Duitsland, plaatsje 
Houssen. De tenten werden op 
het dorpsplein opgezet, naast 
een gezellig dorpscafé. Wassen 
deden we op het plein aan de 
pomp. De struiken dienden als 
toilet. De camping in St.Johan 
was prachtig. De buschauffeur 
van Hellingman – Theo – bleef 
gewoon twee weken bij ons. 
Theo had ook toestemming 
van Trien en Boeri gekregen 
om zijn verloofde mee te 
nemen. Veel Westzaners wisten 
dat we in Oostenrijk waren, 
en velen kwamen langs, op 
doorreis of op terugreis, of ze 
bleven gewoon. Wederom een 
prachtige vakantie, alles kon 
en alles mocht, behalve te laat 
komen, dan bulderde Boeri over 
het camping terrein. Voor bedtijd 
mochten de jongens nog even 
kroelen bij de meiden, onder 
toezeind oog van Tante Trien. 
Als zij haar zaklamp liet schijnen 
over de hele meute, was het over 
met de pret.
Machtig mooie jaren waren het, 
die we nooit zullen vergeten. 
Klaas en ik zijn mede hierdoor 
al vierendertig jaar gelukkig 
getrouwd.
Lieve Boeri, Tante Trientje, en al 
die andere geweldige mensen, 
bedankt.

Veel liefs, Ank Jongejans.

Kamperen met de RODA-junioren Dirk Mes Column – 
‘van gene zaide’
Zo mense, tis alweer effe geleje 
dat we mekaar sprake.
Zo spreek ik jullie nooit en zo 
wor ik om de week omroepe 
hierbove. Dan goat Wil weg, 
nou dan Japie de Boer. Goan 
ze alle weg. Ik begin d’r skeel 
van te kaike. Ik ken d’r ook niks 
an doen. Jare tettere op zo’n 
Tuba, dan goa je van alles 
mankere.

Zo, Japie de Boer, hew je d’r nu 
aindelaik skon noeg van. Dat 
heb effe duurt, wou jezelf niet, 
of hadden ze skoongenoeg 
van jouw. Tis wet met dat 
dorrep, ik zai altaid, ze mosten 
d’r een paar afskieten. Je doe 
je best, maar dan lopen der 
altaid een paar te zaiken. Dat 
jai dat al die taid volhouwen 
heb, petje af. Luister es zeun, 
tis best hier. Ik heb ut helegaar 
veur mekaar. Was net op weg 
naor een concertje met Willem 
Mengelberg, goat de telefoon. 
Of ik effe van gene zaide wat 
over jouw wouw zeggen. Nou 
dat dee ik dus. Je ben een 
gouwe voor ut dorp. Ik zee 
dat ook tege al die ruttege lui 
hier, zonder die de Boer was 
ut niks worden met dat dorrep. 
Doar jouw kregen we op ut 
lest tenminste noch vreten. 
Jullie kwamme ut vreten tois 
brenge. Doar zain moe en ik je 
allegaar dankbaar veur. Moe 
skiet er nog helegaar van vol. 
Ze mosten alle blaid weze dat 
jai doar was. Oars had ut niet 
goed komme. Jullie moste nu 
maar feest viere en blaid weze 
omrede dat jai der was. Je hew 
een hoop narreghaid voor dat 
dorrep voorkomme. 
Ken je op ze lest, nog effe 
voor me informere, wie 
hier als eerste tois komt. 
Mijn kunstvreetstenen zain 
tebarsten, nu ken ik niet meer 
tettere. Let die effe een nieuw 
kunstgebit meeneme. Ik goa, 
kraig last van main fleke.
Je bent een skeutig mens. Wai 
spreke mekaar.    Dug, Dirk.
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door Wietske Kingma

Mij is gevraagd de persoonlijke 
carrière van Jaap te belichten in 
deze speciale editie. Ik zal dat 
doen over de periode waarin wij 
samen in de Raad van Westzaan 
hebben gezeten. Tot 1966 was 
Jaap de Boer in onze Gemeente 
raadslid voor de PvdA. Jaap 
besloot in 1966 met eigen lijst 
“Gemeente- en Streekbelangen” 
uit te komen.
Ik kwam voor de PvdA in 
September 1966 kersvers 
in de Gemeenteraad van 
Westzaan. De Raad bestond uit 
11 raadsleden. Hieruit werden 
twee Wethouders gekozen. Dat 

werd weer Klaas van ’t Veer 
(PvdA) en Jaap de Boer voor 
de eerste keer. De Burgemeester 
was Piet Reelink-Brouwer en 
de gemeentesecretaris de heer 
A.C.Groothand

Ik was nieuw, jong en enthousiast 
en wilde me graag inzetten voor 
onze streek en ons geliefde 
Westzaan. Je kunt alleen iets 
bereiken door samen te werken is 
mijn motto. In die jaren hingen er 
donkere wolken boven ons dorp. 
In Februari 1968 werden we 
opgescheept met het streekplan 
voor het Noordzeekanaalgebied. 
Op de beide oevers van het 
Noordzeekanaal zou zware 

industrie gevestigd moeten 
komen. Het halve dorp moest 
worden afgebroken.

Bij “De Valk” zou een 
rangeerstation (treinen) 
moeten komen. De unieke 
veen-weidegebieden zouden 
veranderen in basisindustrie 
en havenbedrijven. Ook de 
samenvoeging van de zeven 
Zaanse Gemeenten hing ons 
boven het hoofd. Er rustte een 
zware verantwoordelijkheid op 
onze schouders. We trokken 
gezamenlijk ten strijde. De 
mogelijke vestiging van de 
zwavelkoolstoffabriek Progil op 
de zuidoever bezorgde ons veel 

kopzorgen. De samenwerking 
met alle mensen van het 
Gemeente en Streekbestuur is 
altijd uitstekend geweest. Jaap 
werd enkele maanden voor de 
nieuwe gemeenteraadsverkie
zingen in 1970 directeur van 
het bejaardencentrum “Lambert 
Melisz”. Als gemeenteambtenaar 
mocht je niet meer in de 
Raad zitten. Hij werd enkele 
maanden vervangen door de 
heer J. van de Pol (Prot. Chr.). 
In September 1970 werden 
gekozen tot Wethouder Jan 
Albers (Gemeentebelangen) 
en Wietske Kingma. Ik was de 
eerste vrouwelijke Wethouder. 
Dit is een bewijs dat het 
prima klikte tussen de PvdA en 
Gemeentebelangen. In januari 
1974 was de samenvoeging van 
de zeven Gemeenten een feit. De 
strijd om het streekplan hebben 
we gelukkig gewonnen. 
Ik word nog moe als ik eraan 
terugdenk.

Jaap in de Raad


